
ER GAAT NIETS boven
Moermansk. Letterlijk. Het
is de meest noordelijke stad
van Rusland, en dat zul je

merken ook.
De temperatuur varieert van

min veertien in de winter tot plus
veertien in de zomer, met uitschie-
ters tot min en plus dertig graden.
In de zomer is het zaak om niet gek
te worden van de zon die vieren-
twintig uur per dag schijnt. In de
winter komt de zon niet eens op en
mag je blij zijn met een paar uur
schemerlicht.

In het schaarse licht biedt de
havenstad met zijn zee van flats
aanvankelijk een grauwe aanblik.
Bij nadere inspectie blijkt dat de
gebouwen wel een flinke lik verf
hebben gekregen. Toch blijft het
slechts negentig jaar oude Moer-
mansk een onvervalste Sovjetstad,
met brede straten, statige gebou-
wen en veel rode sterren. Langs de
centrale weg, Lenin Prospekt, kijkt
Lenin op zijn sokkel uit op het
hoofdkantoor van de FSB, de vroe-
gere KGB. 

Dat de Duitsers in de Tweede
Wereldoorlog Moermansk nooit
hebben ingenomen, peperen de
Russen je graag in. In het centrum
heeft soldaat Anatoli Bredov zijn
eigen standbeeld gekregen, omdat
hij tien nazi’s meenam in de dood

toen hij zijn laatste handgranaat
liet ontploffen.

Dankzij dit soort acties werd
Moermansk een van de twaalf hel-
densteden van de voormalige Sov-
jet-Unie. Op de heuvel net buiten
het centrum hebben ze alletwaalf
een plakkaat, naast het 34 meter
hoge standbeeld van de onbekende
soldaat, bij de bevolking beter be-
kend als Alosha.

De mooiste momenten om deze
oorlogsmonumenten te bezoeken,
zijn vrijdag en zaterdag. Dan laten
net getrouwde stelletjes zich er
fotograferen en knallen de cham-
pagnekurken.

Diezelfde jonge mensen duiken
’s avonds een nachtleven in dat veel
meer te bieden heeft dan je zou ver-
wachten van een stad die wij niet
snel gezellig zouden noemen.
Moermansk telt vele hippe bars,
goede restaurants en trendy sushi-
tenten.

De prijzen beginnen al te stijgen
tot een voor ons herkenbaar ni-
veau, maar voor nog geen twintig
euro kun je jezelf tjokvol sushi en
bier laden. Als dan ‘s nachts het
noorderlicht boven je spookt, ben
je domweg gelukkig. Een eventuele
kater verdwijnt overdag snel met
een stadswandeling in de kou.

Winkelen kan prima in het cen-
trum, waar je behalve merkkle-

dingwinkels ook nog een traditio-
nele markt hebt, waar Kazachsta-
nen en Oezbeken hun leren jassen
en bontmutsen verkopen. Met een
beetje afdingen loop je al voor een
paar tientjes weg met een leren jas.
Net buiten het centrum staat een
moderne shopping mall met pal er-
naast een slalompiste, een populai-
re sport dankzij president Poetin,
die een bekwame skiër is.

DE ORTHODOXE kerken
van de stad zijn meer dan
fraai, met name de nieuwe
‘Verlosser Op Water-kerk’,

die wordt gezien als de kerk ter na-
gedachtenis aan de verdronken
mariniers van de onderzeeër de

Koersk. Die ramp voltrok zich in
2000, 135 kilometer uit de kust.

De kernonderzeeër hoorde bij de
Russische noordelijke vloot die in
het nabijgelegen Severomorsk ligt.
De marinehaven bezoeken kun je
uit je hoofd zetten, maar het mu-
seum over de vloot is een bevredi-
gend alternatief. Indrukwekkende
schepen heeft de reguliere haven
van Moermansk ook: de knalrode
gigantische nucleaire ijsbrekers
zijn spectaculair.

Met de Engelse taal red je je
enigszins, maar als je Noors mocht
spreken, is dat handig: daarmee
kun je overal terecht. Het leeuwen-
deel van de toeristen in Moer-
mansk is namelijk Noors. De grens

ligt ruim tweehonderd kilometer
verderop en voor velen is dit de
dichtstbijzijnde grote stad, waar ze
bovendien geen zeven maar slechts
één euro voor een biertje betalen.

Het feest is dan ook compleet in
het beste hotel van de stad, Poljar-
ny Zori. Het is met sauna, restau-
rant, souvenirwinkel, pinautoma-
ten, touroperator, bar en disco-
theek vaak zowel uitvalsbasis als
eindpunt voor de buitenlandse be-
zoeker, voor wie verder weinig toe-
ristische infrastructuur is. 

Terwijl je je ‘s avonds in het chi-
que restaurant op de eerste verdie-
ping tegoed doet aan kaviaar en ko-
ningskrab, trilt de vloer al van de
nachtclub op de begane grond. Met
knallende discomuziek en welwil-
lende meisjes is het hier elke avond
raak, tot in de vroege ochtend. 

Enkele uren later staat in dezelf-
de ruimte het ontbijtbuffet klaar
en heeft de dj plaatsgemaakt voor
een accordeonist.

Voor Rusland is een visum nodig. Kijk op de
website van de Russische ambassade:
www.ambru.nl. Wij combineerden een
vakantie in Noorwegen met een bezoek aan
Moermansk. Pasvikturist in grensstad
Kirkenes regelt visa, busvervoer,
hotelreserveringen en rondleidingen.
Informatie: www.pasvikturist.no
zie ook www.visitnorway.nl.

Halverwege Moskou en
de Noordpool ligt
Moermansk, met

340.000 inwoners de
grootste stad boven de

poolcirkel. Wie het
ruwe toendraklimaat

trotseert, wordt
beloond met
authentieke

Sovjetsymboliek,
goedkope sushibars en

nucleaire ijsbrekers.
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Het centrum van Moermansk met het centrale plein.  F O TO ’S  G P D

De onbekende soldaat.  


